
fluitenkruid 

het fluitenkruid maakt
de berm gelukkig

in mei
is er eindelijk evenwicht

tussen de groene
en de witte dingen

het hart bloeit op van fijnmazigheid
een netwerk van herinneringen
ligt over de velden uitgespreid

de verdwenen grutto’s zorgen
goed voor hun jongen
de leeuweriken zingen

boven het zachtjes
glanzende kruid

ik neem ze mee door de jaren heen
in een boeket van ochtendlicht

hun zoete geuren
hun vrolijk geluid
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